
 

 

 
Sálomo en de koningin van 
Scheba 

Inleidings- en verwerkingsmateriaal 
 
 
 
 
 
 

Thema introductie  
Kijk, daar ligt Jeruzalem. Na een lange tocht trekt een karavaan de stad binnen. De kamelen 
zijn zwaar bepakt, kisten vol goud, specerijen en edelstenen. Voorop reist de koningin van 
Scheba. Waarom zij op reis is? In haar land heeft zij gehoord van koning Sálomo: hij is rijk, 
maar vooral wijs. Wijsheid die hij van de Heere heeft gekregen. Daarom is zij gekomen met 
geschenken, maar vooral met haar raadsels: vragen die ze niet zelf kan oplossen. 
 
In het paleis spreekt zij met Sálomo. Ze legt haar vragen voor, één voor één. En wat gebeurt 
er? Sálomo kan op alles antwoorden. God heeft hem zoveel wijsheid gegeven, dat niets te 
moeilijk is. Dan ziet de koningin ook de orde in zijn huis, de dienst aan de HEERE, de vreugde 
van zijn dienaren. Zij is onder de indruk en moet erkennen: het gerucht dat zij hoorde was 
waar! En zij prijst de HEERE, Die dit alles aan Sálomo gaf. 
 
De Heere Jezus zegt Zelf in het Nieuwe Testament: “En zie, meer dan Sálomo is hier.” Jij 
hebt waarschijnlijk al vaak van de Heere Jezus gehoord. Wat heb jij over Hem gehoord, welk 
gerucht? Met welke vragen kom jij bij Hem? Ben jij bereid om een reis te maken om Hem te 
zoeken (bijv. bidden, Bijbel lezen, met iemand erover praten)? En welke raadsels leg jij 
eerlijk aan Hem voor? Daar gaat deze Radar over.  
 
Mogelijk vooraf lezen/luisteren:  

- Boek: Sálomo en de koningin van Scheba – C. van Rijswijk. 
- Preek: Scheba’s koningin en Israëls koning – Ds. G.W.S. Mulder 

 

Doelen  
Je begrijpt wat Jezus bedoelt met ‘meer dan Sálomo is hier’ (hoofd). 
In 1 Koningen 10 zie je Sálomo’s wijsheid, recht en orde. De koningin erkent: wat zij hoorde 
was nog minder heerlijk dan de werkelijkheid. De Heere Jezus Zelf zegt in Matthéüs 12: “En 
zie, meer dan Sálomo is hier.” Dat betekent: bij Hem vind je niet alleen verstandelijke 
wijsheid, maar dé Wijsheid die redt; niet alleen rechtspraak aan een hof, maar 
rechtvaardiging voor God; niet alleen een huis met orde, maar een levend huis waarvan Hij 
Zelf het Hoofd is.  
In het dagelijks leven zoek je raad bij vrienden, docenten, influencers of online. Dat kan 
behulpzaam zijn, soms erg gevaarlijk of dwaas, maar het is in het beste geval nooit genoeg. 
Christus heeft “alle schatten van de wijsheid en kennis”. Je moet daarom leren om niet 
alleen over Hem te denken, maar op Hem te vertrouwen met je vragen, je keuzes en je 
toekomst. 
 
 

Radar is werkmateriaal voor +12 
verenigingen. In iedere Radar vind je tips 

over hoe je een inleiding kunt vormgeven.  
Radar wordt steeds afgesloten met een 

Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt 
als leidinggevende zelf een keuze maken wat 

je wilt gebruiken en hoe je dit doet.  

 

https://oud.zgg.nl/uploads/bibliotheek/pdf-preken/leespreek-schebas-koningin-en-israels-koning.pdf


 

 

Je herkent hoe God in beweging zet en hoe je met je ‘raadsels’ tot Christus mag komen 
(hart en hoofd). 
De koningin hoorde een gerucht “aangaande de Naam des HEEREN” en ging op reis. Zo 
gebruikt God Zijn Woord, de prediking en het getuigenis van anderen om ook jou te roepen. 
Je hoeft niet eerst alles op orde te hebben; je mag komen zoals je bent, mét je raadsels: 
vragen over recht en onrecht, schuld die je drukt, schaamte die je liever verbergt, onrust 
die je niet kwijtraakt. Christus wijst je niet af, maar Hij laat Zijn licht schijnen: Hij maakt 
waarheid bekend, Hij opent de Schrift, Hij laat zien wie jij bent én wie Hij is. Denk aan die 
ene vraag die je steeds wegduwt of dat stukje verleden waar je omheen leeft; juist daarmee 
mag je tot Hem gaan. Bunyan zegt daarover: “Laat je schuld de aanbevelingsbrief zijn bij 
Christus.” 
 
Je wordt je bewust van je eigen nood en leert eerlijk antwoorden in geloof en 
gehoorzaamheid (hart en handen). 
De koningin eindigt niet bij kijken en horen, maar bij belijden en lofzang: “Geloofd zij de 
HEERE...” Zo wordt het ook jouw opdracht: niet alleen horen, maar komen tot Hem. Niet 
blijven bij indrukken of mooie woorden, maar een eerlijk antwoord geven: je zonde 
erkennen, je vertrouwen op Christus stellen en doen wat Hij zegt. Soms is dat klein: bidden 
om wijsheid, een Bijbelgedeelte openen, vergeving vragen, met iemand in de gemeente 
spreken. Soms vraagt het meer: breken met een verkeerde weg, een keuze maken die iets 
kost. Christus is meer dan Sálomo; dus bij Hem is ook meer genade dan jouw schuld, en meer 
kracht dan jouw zwakheid. Hij nodigt je om te komen en te gaan in de weg van 
gehoorzaamheid. Door Zijn Heilige Geest wil Hij je deze dingen leren! 
 

Suggestie opbouw inleiding en verwerking 
 

Onderdeel Duur 

Introductie 
- Startvraag: Wanneer ben jij ooit bewust moeite gaan doen om ergens 

antwoord op te krijgen? Laat 2–3 jongeren kort delen. Lees 1 Kon. 10:1–
3. Benoem drie woorden: gerucht – reis – raadsels. 

 
00:05 

Kern 
- Lees (in delen) 1 Kon. 10:4–10 en Mattheüs 12:42. Werk uit:  

1. Het gerucht (Naam des HEEREN): God openbaart Zich door Woord en 
daden.  
2. De reis: zoeken kost iets (tijd, eerlijkheid, overgave).  
3. De raadsels: je mag met je moeilijke vragen komen; Christus is 
wijsheid. Trek de lijn: “Meer dan Sálomo is hier” – Christus is de 
vervulling. Verwijs hierbij naar de drie doelen. 

 
00:10 

Afsluiting 
- Stel twee vragen: 1. Welk ‘raadsel’ wil jij aan Jezus voorleggen? 2. Welke 

concrete stap neem je deze week? Dus hoe pas je dit toe in je dagelijkse 
leven? 

 
00:05 

Verwerkingsmogelijkheden 
 Mijn raadsels-kaart (10 min) 
 Iedereen schrijft één ‘raadsel’/vraag aan God. Daarna op de    
           achterkant: één Bijbeltekst die hier mogelijk licht over geeft. 
          (De leiding geeft 6–8 suggesties). Wie wil, deelt. 
 
 Wijsheid-wegwijzer (15 min – creatief) 
 Kleine poster/boekenlegger met een kerntekst over Christus’  

 
 



 

 

           wijsheid (bijv. Kol. 2:3; Jak. 1:5; Ps. 72). Hang op in de JV- 
           zaal of neem mee. 
 
Tip: Voor oudere groepen kun je een korte vergelijking laten maken tussen 
Sálomo en Christus, bijv. (wijsheid, recht, tempel) ↔︎ Christus (opperste 
Wijsheid, rechtvaardig Rechter, bouwt een levend huis). 

Psalmverzen 
• Psalm 72:5, 6, 11 
• Psalm 45:1 
• Psalm 66:8, 10 
• Psalm 48:4, 6 
• Psalm 95:2–4 

 

Belijdenisgeschriften 
• Heidelbergse Catechismus Zondag 1 (enige troost, beide in het leven en      
           sterven);  

•      Heidelbergse Catechismus Zondag 12 (Profeet, Priester en Koning). 
• Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22 (rechtvaardigmaking door het  
           geloof) 

 

 

  



 

 

Bijbelstudie Sálomo en de koningin van Scheba 
Lezen in drie delen: 1 Kon. 10:1–5; 10:6–9; 10:10–13 en Matt. 12:42.  
 
1. Sálomo’s ontmoeting (1 Kon. 10:1–5) 
 
Je ziet de koningin van Scheba aankomen met haar karavaan. Zij heeft over Sálomo 
gehoord en komt met haar raadsels. Zij wil toetsen of het waar is. Jij hoort óók over de 
Heere Jezus. Herken jij dat verlangen? Om vragen te stellen aan Hem? Hij belooft in Psalm 
81:11: “Doe uw mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.” 
In vers 3 merk je dat Sálomo een type is van de Heere: niets blijft voor hem verborgen; hij 
geeft antwoord met wijsheid. Kijk daarna wat de koningin ziet (vers 4–5): de orde in huis, 
zijn dienst, zijn tafels, zijn opgang. Het maakt haar stil van verwondering. Heb jij zo 
weleens naar de Heere Jezus gekeken? Wat zie jij dan van Zijn heerlijkheid! Hooglied 5:16 
zegt: “Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk.”  
 
Doorvragen: 

a. Waarom komt de koningin? (vers 1) 
b. Is dit nieuwsgierigheid of oprechte interesse? 
c. Hoe gaat Salomo om met haar? 
d. Christus is de meerdere Sálomo. Hoe zie je dat terug in deze verzen? 
e. Welke vraag (raadsel) durf jij vandaag eerlijk aan Hem voor te leggen? 
f. Wat kun je leren over Christus gezindheid door te kijken naar Salomo’s 

opstelling tegenover de koningin van Scheba? 
 
2. Sálomo’s eer (1 Kon. 10:6–9) 
 
De koningin zegt: wat ik hoorde, was minder dan de werkelijkheid. Horen is goed; zien is 
beter. Hoe kun jij Christus “zien”? Dat kan niet met je ogen, maar door het geloof. 
Wanneer hoor jij over Hem (thuis, kerk, JV, Bijbel)? Bid je ook om ogen van het geloof? 
Vers 8 zegt dat de mensen gelukkig zijn die bij Sálomo horen. Waarom ben jij gelukkig als 
je bij Koning Jezus hoort? Denk aan Zijn wijsheid die redt, Zijn recht dat rechtvaardigt, 
Zijn vrede die je hart troost. In vers 9 geeft de koningin alle eer aan de HEERE. Wat 
betekent dat voor jou? Dat je niet roemt in mensen, maar in God; dat je niet blijft bij 
indrukken, maar komt tot aanbidding en belijden. 
 
Doorvragen: 

a. Hoe wordt “horen” in jouw leven “zien door het geloof”? 
b. Wat verandert er als je Christus zo leert kennen? 

 
3. Sálomo’s geschenken (1 Kon. 10:10–13) 
 
De koningin geeft grootse geschenken, maar Sálomo geeft overvloedig terug. Let op vers 
12: van kostbaar hout maakt hij trappen, harpen en luiten. Bij Christus, de Meerdere van 
Sálomo (Mat. 12:42), is nog meer: wie tot Hem gaat, ontvangt niet karig maar koninklijk: 
vergeving, wijsheid, rust voor je ziel.  
Wat betekent dat voor jou? Dat je vandaag mag komen: biddend om genade, je schuld 
eerlijk belijden, Zijn Woord openen, Zijn weg gaan. Hoe ga je naar de Heere Jezus? In de 
weg van het geloof: met lege handen, met jouw raadsels en nood, vertrouwend op Zijn 
belofte. 
 
Doorvragen: 



 

 

a. Wat wil jij Hem vandaag geven (je hart, je schuld, je lof)? 
b. Wat wil jij Hem nu vragen (wijsheid, vergeving, leiding)? 

 

 


