
 

 

 
Opgestaan - Geloof je het zelf? 

Inleidings- en verwerkingsmateriaal 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema introductie  
Stel je voor: je loopt op een zaterdag door de stad. Het is druk, de winkels vol. Voor een 
koffietentje staat iemand met een tafel vol kleine flesjes. “Dit helpt je ontspannen,” zegt hij 
vriendelijk. “Een paar druppels per dag, en je hoofd wordt weer rustig.” Je pakt een flesje op, 
ruikt eraan — het ruikt lekker, fris, kruidig. “Wat zit erin?” vraag je. “Een geheim recept,” zegt hij 
met een glimlach. “Maar geloof me, het werkt écht. Alleen... je moet er wel in geloven, anders 
doet het niets.” Je voelt even die twijfel: stel dat het werkt? En tegelijk hoor je jezelf denken: als 
iets alleen werkt als ik erin geloof, hoe echt is het dan eigenlijk? Je legt het flesje terug, bedankt 
vriendelijk, en loopt verder. Terwijl je door de straat loopt, blijf je nog even nadenken over die 
zin: je moet erin geloven, anders werkt het niet. 
 
In Handelingen 17 gebeurt iets soortgelijks. Paulus vertelt in Athene over Jezus en Zijn opstanding 
uit de dood. Dat klinkt voor veel mensen heel absurd. Ze voelen zich bedrogen. Sommigen lachen. 
Anderen willen er meer over weten. Maar een paar luisteren écht… en geloven. In deze Radar denk 
je na over het allerbelangrijkste nieuws dat ooit is gebracht: Jezus leeft. Geloof jij het zelf? 
 
Mogelijk ter voorbereiding luisteren of lezen: prekenserie over Paulus zendingsreizen ds. J.B. 
Huisman, Het Woord gaat voort, ds. Moerkerken. 
 

Doelen  
1. Je beseft hoe belangrijk de opstanding is voor het geloof. (hoofd)   
Zonder de opstanding van Jezus heeft het geloof geen waarde. Paulus zegt het zelf: “Als Christus 
niet is opgewekt, dan is uw geloof ijdel.”  
In dit onderdeel ontdek je waarom de opstanding geen detail is, maar het fundament van het 
Evangelie. Je denkt na over wat het betekent dat Jezus écht is opgestaan. 
Waarom is dat belangrijk voor jou? Wat zou je missen als het niet waar was? 
 
Lessen van Paulus: 

- Is de opstandingsleer belangrijk?  
Zonder opstanding is er geen redding, zegt Paulus (1 Kor. 15:14). 
Jezus’ opstanding is het bewijs dat Hij alles betaald heeft – het “voldaan” van God. 

- Is het waar?  
Er zijn getuigen en tekenen, dus het is waar. Maar dat is niet het belangrijkste, als jij er 
niet op vertrouwt, blijf jij in de duisternis. Je hebt de Heilige Geest nodig, zodat je het niet 
alleen voor waar aanneemt, maar er ook op vertrouwt.  

Wat betekent Pasen voor jou? Weet je dat het graf open is en dat God door deze voldoening 
zondige mensen kan aannemen?  

Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. 
In iedere Radar vind je tips over hoe je een 

inleiding kunt vormgeven.  
Radar wordt steeds afgesloten met een 

Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als 
leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt 

gebruiken en hoe je dit doet.  

 



 

 

2. Je leert hoe Paulus het Evangelie uitlegt in een seculiere omgeving en denkt na over je 
eigen reactie. (hoofd en hart) 
Paulus komt in Athene, een stad vol afgodsbeelden en filosofen. Hij ziet niet alleen zonde, maar 
heeft medelijden. Hij raakt diep bewogen als hij ziet hoe mensen leven zonder de enige ware 
God. 
Daarom gaat hij naar de mensen toe. Eerst op de markt, later op de Areópagus. Daar vertelt hij 
over de Schepper, over zonde, bekering en… over Jezus’ opstanding. De mensen reageren 
verschillend: sommigen lachen, anderen stellen uit, een paar geloven. Hoe zou jij reageren als 
Paulus je dit vertelde? 
 
In de Bijbelstudie verdiep je je in hoe Paulus aansluiting zoekt bij mensen die God niet kennen. 
Wat kun jij daar vandaag van leren? 
 
3. Je leert manieren om het Paasevangelie actief/creatief door te geven (handen) 
Ga creatief of actief aan de slag. Hoe kan ik het Paasevangelie doorgeven? Verschillende actieve en 
creatieve verwerkingen zijn toegevoegd.  
 

 
Suggestie opbouw inleiding en verwerking 
 

Onderdeel Duur 
Introductie 

- Gebruik voor de inleiding het introductieverhaal of hou zelf een 
“verkooppraatje” met een heel onwaarschijnlijk einde.  

- Stel vragen als “waarom geloofde je mijn verhaal niet?”, “op welk punt haakte 
je af?”  en dergelijke. 

- Vraag om bij het te lezen Bijbelgedeelte op te letten op de verschillende 
reacties van de luisteraars. 

 
00:05 

Kern 
- Gebruik voor de kern van de inleiding de uitwerking van doel 1 en 2 
- Maak samen de Bijbelstudie.  
- Gebruik evt. Daniëls over dit thema via digibron.nl ( bijv. 2016 / 2021 ) 
- Gebruik evt. de proef van Newton om de lichamelijke opstanding van de 

gelovigen te verduidelijken.  

 
00:10 

Afsluiting 
- Nabespreken Bijbelstudie 
- Evt. voorlezen column Stoepkrijt 
- Kom terug op de verschillende reacties op de prediking. Wie ben jij na de 

prediking? Na deze avond. Een spotter, een uitsteller, of ben je hongerig om 
meer te horen? Is die onbekende God voor jou al een bekende geworden? 

 
00:05 

Verwerkingsmogelijkheden 
Creatief: 

- Ontwerp en/of maak met stoepkrijt / raamstift een tekening met de 
Paasboodschap. 

- Maak een kaart met de Paasboodschap in woord en/of beeld om te 
verspreiden in de wijk rondom de kerk.  

 
Actief: 

- Spel “twee waarheden, één leugen”. 
Dit spel kan plenair of in tweetallen. 

 
 

https://www.digibron.
https://www.digibron.
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/ik+geloof+de+wederopstanding+van+het+vlees/id/Daniel_20210325_007_ART_S001_CID001
https://www.terdege.nl/artikelen/verkondig-het-evangelie-desnoods-met-stoepkrijt


 

 

De persoon die aan de beurt is, gaat 3 dingen over zichzelf vertellen. Een van die 
dingen is een niet waar. 
De rest mag raden welke van de drie niet waar is. (waarom geloof je juist dát niet?) 
 

- Spel “Geloof je dat?”. 
Maak twee zones waar mensen heen kunnen lopen. Verzamel een lijst met 
vragen/feitjes waarop de leden kunnen reageren door te zeggen dat ze het wel/niet 
geloven dat het waar is. Geef per goede keuze een punt.  
 

- Blind volleybal met een “look-out”. Blind volleybal - Een leuk volleybal spel - 
SpelActief  

 
Maak tijdens of na deze activiteiten nog eens een terugkoppeling naar het 
onderwerp of het toepassen in de dagelijkse praktijk. 
Psalmverzen 
Ps. 9:1, 2, 11 
Ps. 30:3 
Ps. 52:7 
Ps. 118:7, 11, 14 
Ps. 135:12 

 

Belijdenisgeschriften 
HC 7 v+a 23 
HC 17 
HC 22 
Apostolische geloofsbelijdenis  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spelactief.nl/activiteiten/sport-spel/blind-volleybal
https://www.spelactief.nl/activiteiten/sport-spel/blind-volleybal


 

 

Bijbelstudie  
Paulus op de Areopagus 
 

Handelingen 17:16-34 
 
 
 
Introductie: Paulus gaat van Beréa naar Athene, een ijdele en afgodische stad met een glorierijke 
geschiedenis, Het middelpunt van de Griekse wetenschappen en kunst.  Niet de gemakkelijkste 
plaats om het evangelie te brengen.  
 
Naast de verkondiging in de Synagoge spreekt Paulus ook op de markt. Hij weet het vertrouwen 
van de mensen te winnen door aanknopingspunten te gebruiken uit hun eigen geschiedenis, 
dichtkunst en godsdienstigheid. Hij verkondigt zo de enige Naam tot zaligheid. Wat doen jij?  

 
 
Handelingen 17:16-34 
 
In Athene. Op den Areópagus 
16 En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de 
stad zozeer afgodisch was. 
17 Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op 
de markt allen dag met degenen die hem voorkwamen. 
18 En sommigen van de epicuréïsche en stóïsche filosofen streden met hem; en sommigen 
zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hij schijnt een verkondiger te 
zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. 
19 En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areópagus, zeggende: Kunnen wij 
niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt? 
20 Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren; wij willen dan weten wat toch dit zijn 
wil. 
21 (Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteedden hun tijd 
tot niet anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.) 
22 En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van 
Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. 
23 Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar 
gevonden op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet 
kennende dient, verkondig ik ulieden. 
24 De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze zijnde een Heere des hemels 
en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;  
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven en den adem en alle dingen geeft;  
26 En heeft uit énen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen 
aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van 
hun woning;  
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij 
niet ver is van een iegelijk van ons. 
28 Want in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd 
hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 
29 Wij dan zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk 
is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn.  



 

 

30 God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom 
dat zij zich bekeren;  
31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal 
oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan 
allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.  
32 Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede; en sommigen 
zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen. 
33 En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. 
34 Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de 
Areopagiet, en een vrouw, met name Dámaris, en anderen met dezelve. 
 
 
Je leest in vers 16 dat Athene zeer afgodisch was, dat is: vol afgoden.   
1. Welke afgoden zie jij in jouw omgeving? 
 
 
De situatie in de stad motiveert Paulus om te spreken over de Heere.  
2. Welke emotie roept de situatie in de stad bij Paulus op?  
3. Herken je jezelf in Paulus’ reactie? Waarom wel of niet? 
4. Stimuleert de situatie in jouw omgeving je ook tot daden?  
 
 
5. Op welke plaats begint Paulus met preken?   
6. Waarom gaat Paulus eerst daarheen?  
7. Staat hiervoor een opdracht in de Bijbel? 
 
 
8. Waar preekte Paulus daarna? 
9. Wat betekent dit voor jou, ook als je geen predikant of evangelist bent? 
 
 
Paulus sluit aan bij de bekende Griekse literatuur en religieuze gewoonten om de mensen in contact 
te brengen met het evangelie.  
10. Wat kunnen wij leren van hoe Paulus met ongelovige mensen spreekt? 

11. Hoe kan dit jou helpen om de mensen nu met het evangelie in contact te brengen? 
12. Stel, jij bent Paulus. Je mag het evangelie uitleggen op een schoolplein of markt. Wat zou je 
zeggen? En waar zou je beginnen? 
 
 
13. Welke reactie zie jij het meest om je heen: spot, uitstel of geloof? 

14. En eerlijk: welke van die drie herken jij misschien zelf ook wel? 

15. Waarom is het zo moeilijk om nú te geloven in plaats van ‘ooit’? 


