
 

 

 
Filippus en de Moorman 
 

Inleidings- en verwerkingsmateriaal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema introductie  
Ben jij wel eens ergens naartoe gestuurd zonder te weten waarom? Stel je voor dat je moeder zegt: 
“hé, ga even naar de Kerkstraat.’’ Dan is jouw eerste reactie waarschijnlijk: “Wat moet ik daar 
doen?” Zonder dat je weet waarom, heb je geen zin om daar heen te gaan.  
 
Zo’n opdracht kreeg Filippus. Tijdens zijn werk in de omgeving van Samaria krijgt hij opeens een 
andere opdracht. De engel des Heeren sprak tot hem: ‘Ga naar een afgelegen weg tussen Jeruzalem 
en Gaza’. Net nu zijn werk zo voorspoedig loopt. Waarom moet hij weg? Wat moet hij daar gaan 
doen? Vragen die je goed zou begrijpen.  
 
Voor één man moest Filippus weg uit zijn gemeente. Lukas 15:7a: “Ik zeg ulieden, dat er alzo 
blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert.” De Heere gebruikt Zijn 
knechten, ook als het (maar) om één ziel gaat. Ben jij dat ene schaap dat nog toegebracht moet 
worden bij de kudde? 
 
Je kunt vooraf deze en/of deze podcast over Filippus beluisteren.  
 
 

Doelen  
1. Je leert dat God soms zendt op onbegrepen wegen, maar dat je ondanks dat Zijn wil 

moet doen (hoofd en hart) 
“En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het zuiden, op den 
weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.’’ Zo zegt de engel des Heeren tegen 
Filippus. Wat moet hij daar gaan doen? Hij krijgt geen enkele aanwijzing! 
Soms begrijpen wij Gods weg niet. Toch zegt Hij: “Volg Mij’’. Net als bij Filippus. Filippus sputtert 
niet tegen, maar hij ging. Volg jij, als God tegen je spreekt? Hoe merk je Gods leiding in je leven?  
 
Voor Filippus is het niet lang daarna helemaal duidelijk geworden. Er was een Moorman die uitleg 
nodig had. Achteraf wordt soms pas duidelijk waarom God iets doet. Maar wat God doet, is goed. 
Er is niemand die beter te vertrouwen is dan Hij! 
 

2. Je leert dat het geloof wat mag kosten (hoofd en handen) 
De Moorman heeft een lange reis afgelegd om in Jeruzalem te komen. Hij was gekomen om aan te 
bidden in Jeruzalem. We lezen niet hoe het in Jeruzalem was. Maar wat heeft die man ervoor over 
gehad om helemaal naar Jeruzalem te komen! Duizenden kilometers reizen. Wat heb jij ervoor 
over om God te zoeken? Mag het wat kosten van je tijd?  

Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. 
In iedere Radar vind je tips over hoe je een 

inleiding kunt vormgeven.  
Radar wordt steeds afgesloten met een 

Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als 
leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt 

gebruiken en hoe je dit doet.  

 

https://creators.spotify.com/pod/profile/eengoedbegin-influencers/episodes/Influencers--Filippus-naar-Gaza---Handelingen-8-26---29-e2rbs9v
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Het zal ook geen comfortabele reis zijn geweest. Geen vliegtuig of sneltrein met fijne stoelen. Maar 
een wagen met paarden ervoor, stoffige wegen. Onderweg las de Moorman in de Bijbel. 
Wat doe jij als je onderweg bent? Of een lange reis maakt?  
 

3. Je leert dat je om de Schrift te begrijpen een uitlegger nodig hebt (hoofd) 
De kamerling leest in de boekrol van Jesaja. Als Filippus zich bij de wagen voegt vraagt hij of de 
Moorman ook wel begrijpt wat hij leest. ‘Hoe zou ik dat kunnen, als niemand het mij uitlegt?’ Hij 
is zich bewust van zijn onbekwaamheid om de Schrift te begrijpen. Hij heeft een uitlegger nodig. 
En hij smeekt Filippus om het hem uit te leggen. Ben jij je ervan bewust dat je een uitlegger nodig 
hebt? Ja, een predikant, een uitleg, maar vooral de Heilige Geest! 
De Bijbel lees je niet zomaar even tussendoor, zoals een roman of andere fictieve verhalen. Om de 
Bijbel te begrijpen moeten we deze overdenken, herkauwen. Lees de uitleg, pak de kanttekening 
erbij of zoek in een verklaring. Stel vragen, maak aantekeningen: wordt actief als je de Bijbel leest! 
Hoe studeer jij voor school? De stof is uitgelegd door je docent; je leest en herleest, tot je het onder 
de knie hebt. Onvoorbereid ga je niet aan je SO of repetitie beginnen. Toch? 
Net zo is het met het lezen van de Bijbel. De stof moet uitgelegd worden. Zondags (en 
doordeweeks!) in de kerk. Of op catechisatie. Je kunt niet zonder! 

 
Suggestie opbouw inleiding en verwerking 
 

Onderdeel Duur 
Introductie 

- De Moorman heeft duizenden kilometers moeten reizen om in Jeruzalem te 
komen. Er worden verschillende afstanden genoemd, maar laten we het 
houden op ruim 2000 km. Wat een reis! Zeker in die tijd. Reken uit hoeveel 
tijd dit jou zou kostten. Sluit aan bij je beleving. Ga je op de fiets naar school? 
Hoeveel uur fietsen zou het zijn van Morenland naar Jeruzalem?  

 
00:05 

Kern 
- Gebruik voor de kern de uitwerking van de doelen (hierboven) en een oude 

Daniël/Mivo:  
Inkijkexemplaar Mivo +16, 01/02/1992, Editie 6 | Digibron 

 
00:10 

Afsluiting 
- Zou jij het herkennen als God zich via de Bijbel aan jou bekendmaakt? 
- Zing samen (het eerste couplet van) het lied ‘’Wat de toekomst brengen 

moge’’  

 
00:05 

Verwerkingsmogelijkheden 
Voor ons is de Bijbel binnen bereik, maar voor de Moorman was dat niet zo. Er zijn 
nog andere verhalen bekend van mensen die veel moeite deden om een Bijbel te 
bemachtigen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Mary Jones. 6 jaar had ze voor 
een Bijbel gespaard en daarna reisde ze op blote voeten om er één te gaan kopen.  
Vertel het verhaal.  
Hoeveel zou jij over hebben voor een Bijbel? Zou je er het geld van 6 jaar werken bij 
je bijbaantje voor over hebben?  
 
Filippus kreeg een opdracht die hij niet begreep. Pas later begreep hij waarom hij 
naar die woeste weg moest gaan. Omdat er één kamerling was die uitleg nodig had. 
In de Bijbel zijn er meer personen die een opdracht krijgen waarvan ze niet direct 
wisten hoe het af zou lopen. Bedenk samen voorbeelden. (bijv. Abraham moest uit 
Ur zonder het reisdoel te weten, of Petrus die het gezicht van het laken ziet en 
daarna geroepen wordt om mee te gaan naar Cornelius) 
Ken jij ook een onbegrepen weg in je leven? Hoe ga je hiermee om? 
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Bid om Gods leiding in je leven. En als je leven vol raadsels is, Zijn naam is Raad!  
 
Creatief: Knutsel een boekrol en schrijf daarop een Bijbeltekst met de uitleg erbij. 
 
Speel blindemannetje. Eén jongere krijgt een blinddoek voor. Andere jongeren 
mogen aanwijzingen geven hoe er gelopen moet worden. Het focussen op het 
luisteren naar de stem van anderen brengt je veilig naar de overkant. Ook als je niet 
snapt waar je precies naar toegaat. 

 
 

00:15 
 

00:10 

Psalmverzen 
Psalm 87:3 
Psalm 72:6 
Psalm 68:15 
Psalm 119: 17 

 

Belijdenisgeschriften 
Zondag 7 vraag 20 en 22 
Zondag 11 vraag 29 
Zondag 21 vraag 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bijbelstudie Filippus en de 
kamerling 
 

Handelingen 8: 26-40 
 
Introductie: Lees samen het Bijbelgedeelte en bespreek de vragen. Dit kan plenair of in kleine 
groepjes.  

 
26 En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het zuiden, op 
den weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. 

27 En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van 
Candacé, de koningin der Moren, die over al haar schat was, lwelke was gekomen om aan te 
bidden te Jeruzalem;  

28 En hij keerde weder, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja. 

29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe en voeg u bij dezen wagen. 

30 En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook 
hetgeen gij leest? 

31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat 
hij zou opkomen en bij hem zitten 

32 mEn de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; 
en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open 

33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn 
leven wordt van de aarde weggenomen. 

34 En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van wien zegt de profeet dit, van 
zichzelven of van iemand anders? 

35 En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus. 

36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar 
water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 

37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij 
antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is. 

38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als 
de kamerling, en hij doopte hem. 

39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de 
kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap. 

40 Maar Filippus werd gevonden te Azóte; en het land doorgaande, verkondigde hij het 
Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesaréa kwam. 
  
Vragen: 
Begrijpen – Wat lees je hier: 

1. In vers 26 lezen we over de weg ‘welke woest is’. Wat betekent dit? 
2. Welk beroep had de Moorman? Hoe zou je dat in onze tijd noemen? 
3. Wie wordt bedoeld met ‘de Geest’ die tot Filippus spreekt in vers 29? 
4. In welk hoofdstuk van Jesaja leest de Moorman?  
5. Over welke tijd in Jezus leven gaat het hier?  
 
 
 
 



 

 

Toepassen – Wat betekent dit voor jou: 
1. Heeft de Heere, net als tegen Filippus, wel eens tot jou gesproken? Hoe (op welke 

manier) kan de Heere spreken tegen ons? 
2. Filippus vraagt in vers 30: “Verstaat Gij ook hetgeen gij leest?’’ Begrijp jij altijd alles wat 

je leest? Wat doe je als je iets niet begrijpt? 
3. Vertaal de tekst die de Moorman leest (vers 32 en 33) in eigen woorden.  
4. De Moorman wilde graag gedoopt worden, en hij was er blij mee, want we lezen in vers 

39 dat hij reisde met blijdschap.  
a. Ben jij blij dat je gedoopt bent? Waarom wel, niet? 
b. Spiegel jezelf aan de Moorman: Zou jij jouw leven omschrijven als een reis met 
blijdschap? Hoe komt dat? 

 


