Veiligheid bij God
Inleidings- en verwerkingsmateriaal Radar

+12 werkmateriaal

Radar is werkmateriaal voor +12
verenigingen. In iedere Radar vind je tips
over hoe je een inleiding kunt vormgeven.
Radar wordt steeds afgesloten met een
Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt
als leidinggevende zelf een keuze maken wat
je wilt gebruiken en hoe je dit doet.

Thema introductie

Waar zoek jij veiligheid als je het moeilijk hebt? En waarom juist daar? Wat is er veilig aan
die plaats? Psalm 27:5 laat je zien hoe David in tijden van nood schuilt bij God. Door middel
van poétische herhaling geeft hij zijn vertrouwen weer. Dit vertrouwen vindt zijn diepste
vervulling in de Heere Jezus, die voor Zijn volgelingen de ultieme schuilplaats is. In deze
schets ontdek je hoe Bijbelse beelden van veiligheid en bescherming een diepe betekenis
hebben, en hoe deze in Christus tot leven komen.

Doelen

1. Jongeren weten dat Bijbelse poézie gebruik maakt van herhaling om iets

belangrijks weer te geven (hoofd)

Merk je dat David in vers 5 bijna dezelfde woorden gebruikt? Dit noem je een parallelisme,
een vorm van herhaling die een rijke betekenis draagt. Lees de tekst nog eens rustig door.
Wat valt je op? De eerste uitspraak richt zich op veiligheid te midden van gevaar. De tweede
biedt een verdieping en verduidelijking van die veiligheid. Kijk maar: Hij versteekt mij in
Zijn hut en Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent. En ten dage van het kwaad
tegenover Hij verhoogt mij op een rots. In de eerste uitspraak kan David overal in Gods tent
zijn, maar in de tweede wordt duidelijk dat God hem op de meest veilige plek in Zijn tent
verbergt. Ook verandert de situatie: waar in de eerste uitspraak onheil dreigt, is David in de
tweede veilig geplaatst op een rots, hoog en onaantastbaar. Wat een krachtige belijdenis,
vind je niet?
Denk hier eens over na: herken jij dit in jouw leven? Dat als het echt moeilijk wordt, je op
God kunt vertrouwen? Dat je merkte dat God erbij was toen je je alleen voelde en vroeg om
de hulp en nabijheid van de Heere?

2. Jongeren weten waar zij écht veilig zijn (hart)

Als je denkt aan écht acuut gevaar, waar zou je dan willen schuilen? Stel je dat eens voor.
Lees vervolgens met dat beeld in je hoofd vers 5 nog eens door. Wat lees je daar? Waar wil
David verscholen worden? In een hut, in een tent? Dat roept vragen op, toch? Een hut of tent
klinkt niet direct als een veilige schuilplaats. Bij mij wekken die woorden eerder beelden
van kamperen op, niet bepaald een plek waar je wilt zijn als er gevaar dreigt. Een tent stelt
toch weinig voor? Een paar speren of zwaarden en een tent is in enkele seconden doorboord
en vernietigd.

Waarom kiest David er dan toch voor om te schuilen in een tent of hut? Omdat dit geen
gewone tent is. Dit is de tent, de hut van God: de tabernakel. Dit was het heiligdom waar
Gods aanwezigheid zichtbaar werd voor Zijn volk. In de Studiebijbel staat hierover: “De
onbelemmerde toegang tot Gods aanwezigheid in de eredienst wordt door David gezien als
het grootste geschenk.” Misschien gaan jouw gedachten nu ook wel naar Psalm 6
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Wanneer David merkt dat hij niet bij deze tent kan komen, beschrijft hij hoe dor en leeg
zijn ziel is.

En dat brengt bij de vraag: waarom wil David juist in het huis van God schuilen in moeilijke
tijden? Natuurlijk, voor veiligheid. En ja, ook om God te ontmoeten. Maar bovenal omdat hij
niet anders kan. Zoals kuikens instinctief bij hun moeder schuilen, zo hebben Gods kinderen
een geestelijke neiging om bij Hem bescherming te zoeken. Dat werkt de Heilige Geest in
hen. David wil bij de HEERE zijn. Hij kan niet anders. Zijn ziel dorst naar God. Dichtbij God
zijn, dat is voor David hét leven. David verlangt zo sterk naar de Heere dat hij niet anders
kan dan Hem zoeken.

In een vereenvoudigde versie van de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 13, las ik
deze woorden: “De aanschouwing van Gods aangezicht is voor godvrezende mensen zoeter
dan het leven. De verberging ervan is bitterder dan de dood.” Wat een diepe waarheid! Kun
je een moment bedenken waarop je die goedheid van de Heere ervaarde?

Tenslotte nog één gedachte delen over die tent. In de Bijbelverklaring van Calvijn staat dat
Gods hulp niet afhankelijk is van uiterlijke vormen. Zelfs als David op een zeker moment
niet meer naar de tabernakel kan gaan, of wanneer jij straks niet meer naar de kerk kunt,
blijft deze waarheid staan. Calvijn schrijft: “Zelfs midden in de dood kan men van Zijn
beschermende hand redding verwachten.” Wat een troost! Alleen dichtbij God ben je écht
veilig.

3. Jongeren weten dat Davids beeldspraak is vervuld in de Heere Jezus (hart)

De Heere Jezus daalde neer uit de hemelse heerlijkheid en heeft onder ons gewoond. In
Johannes 1 wordt dit aangeduid met het woord tabernakelen (zie kanttekeningen). De Heere
Jezus heeft het menselijke vlees en bloed aangenomen. De Bijbelschrijver noemt dat
‘getabernakeld’. Hij is vergelijkbaar met de tempel, de tabernakel. Dit wordt verder
uitgewerkt in het Johannesevangelie. Jezus vervult alle symboliek van de oude eredienst.
Overdenk de woorden van David eens vanuit dit licht. Wat gebeurt er als je Psalm 27:5 omzet
naar een nieuwtestamentische variant? Misschien krijg je dan iets als dit:

"Want Hij versteekt mij in Zijn bloedende wonden ten dage des kwaads, Hij verbergt mij
onder de vleugelen van Zijn genade; Hij verhoogt mij tot in de hemel.”

Laat die gedachte eens doordringen! De belijdenis van David is prachtig, maar de volle
openbaring in Christus gaat daar ver bovenuit. Hoe is Jezus tijdens Zijn leven op aarde tot
een Schuilplaats geweest voor Zijn volgelingen! Er zijn talloze voorbeelden te noemen.
Hieronder staan er drie:

De vader van de maanzieke jongen (Markus 9)

Denk aan die radeloze vader. Hij zoekt hulp voor zijn zoon, maar de discipelen blijken
machteloos. De situatie escaleert; er ontstaat een twistgesprek, en de wanhoop van de vader
groeit. Waar is Jezus? En dan verschijnt Hij. Alles verandert. Eerst confronteert Jezus de
vader met zijn gebrek aan geloof. Maar uit die confrontatie komt een indrukwekkende
belijdenis: ‘Heere, ik geloof; kom mijn ongelovigheid te hulp.’” Wat een moment! Jezus toont
zich een volmaakte Schuilplaats. Hij bestraft de demon en verhoort het gebed dat Hij zelf
opgewekt heeft.

De vrouw die Jezus’ voeten zalft (Lukas 7)

Denk ook aan die vrouw, bekend als zondares, die in tranen Jezus’ voeten wast, droogt met
haar haren en zalft met olie. Ze wordt door de Farizeeér Simon veroordeeld, maar Jezus
beschermt haar. Hij stelt Simons oordeel aan de kaak en spreekt deze vrouw vrij: Uw zonden
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zijn u vergeven. Jezus is haar toevlucht. Hij biedt haar bescherming tegen de veroordeling
van de wereld en schenkt haar vrede.

Jezus weent over Jeruzalem (Lukas 19)

Tot slot, het beeld van Jezus bij de intocht in Jeruzalem. Terwijl de menigte juicht, kijkt
Jezus naar de stad die Hem zal verwerpen en weent. Waarom? Hij ziet de ongelovigheid en
het oordeel dat hen te wachten staat. Zijn tranen tonen de diepte van Zijn mededogen. Hij
is de medelijdende Hogepriester, altijd bewogen om Zijn volk, zelfs als zij Hem afwijzen.

Voor deze hemelse Tent - de bescherming van de Heere Jezus - is niemand te vuil. Zijn
genade is groot genoeg om de meest onreine te ontvangen. Maar mensen kunnen zichzelf
buiten deze tent plaatsen, vaak omdat ze te hoog van zichzelf denken en geen schuilplaats
nodig denken te hebben. Wat een rijke beschutting biedt Hij! Nabij Jezus ben je veilig,
volkomen geborgen, ongeacht je situatie of verleden.

Suggestie opbouw inleiding en verwerking

Onderdeel Duur
Introductie
1. Denk met jongeren na over veiligheid. Waar zouden ze willen schuilen | 00:05
als ze zich voorstellen dat Nederland oorlogsgebied wordt?
2. Maak vervolgens de link naar het onderwerp. Waar ben je écht veilig?
Kern
3. Gebruik voor de kern de uitwerking van de doelen (hierboven). 00:10
Afsluiting
4. Stel hen de vraag waarom de Heere Jezus alleen échte veiligheid kan | 00:05
bieden. Laat ze hun antwoord eventueel opschrijven en bespreek
vervolgens hun reacties.
Verwerkingsmogelijkheden
Belijdenis: Deel je JV-groep in kleinere groepjes en geef hun de opdrachten 00:10
om Psalm 27:5 om te zetten naar een nieuwtestamentische belijdenis. Zie
leerdoel 3 voor een voorbeeld.

Knutselen: Laat jongeren in groepjes hun ideale schuilplaats zelf vormgeven
door gebruik te maken van ijsstokjes, klei, papier. Laat ze goed nadenken over | 00:30
de vormgeving, zodat ze daar ook over kunnen vertellen.

Vertel het verhaal van Corrie ten Boom: Laat jongeren het verhaal van Corrie | 00:20
ten Boom ontdekken. Je kunt daar een bezoek brengen, maar ook fragmenten
laten lezen. Wat heeft dit verhaal te maken met deze tekst?

Tikkertje met schuilplaats: speel tikkertje met een schuilplaats. 00:20
Psalmverzen

Psalm 27:3

Psalm 15:1

Psalm 61:3

Belijdenisgeschriften

HC, zondag 1 en 10

NGB, artikel 13 en 37

DL, hoofdstuk 5, paragraaf 8-9 en 13
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Bijbelstudie Psalm 27
Radar

+12 werkmateriaal

Optioneel

Psalm 27

Lees Psalm 27 rustig door.

1 EEN psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De
HEERE is mijns levens Kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?

2 Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij nhaderden om mijn
vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.

3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen
mij opstond, zo vertrouw ik hierop.

4 Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns
levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te
aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.

5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het
verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.

6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik
zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE.
7 Hoor, HEERE, mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig en antwoord mij.

8 Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE.

9 Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn Hulp
geweest; begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils.

10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij
aannemen.

11 HEERE, leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil.

12 Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen zijn
tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast.

13 Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der levenden, ik
ware vergaan.

14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op den HEERE.

Bijbelstudievragen
1. Lees vers 1 nog eens door:
a. Geef de tekst van David weer in eigen woorden.
b. Wat valt je op aan deze belijdenis?
2. Lees vers 2-3. David heeft veel gevochten tegen vijanden. Dat hoeven wij niet meer
letterlijk te doen.
a. Hoe helpt Efeze 6:10-24 om op God te vertrouwen, net zoals David deed?
3. Lees vers 4. David wil steeds bij de Heere zijn. Hij wil zelfs wonen bij de Heere.
a. Hoe stel je dat ‘wonen bij de Heere’ voor?
b. Waarom zou David daarnaar verlangen?
c. Verlang jij daarnaar? Waarom wel of niet?
d. Hoe kun jij in je dagelijks leven dichtbij God leven?
4. Lees vers 5 en 6. David vertrouwt op de Heere.
a. Welke dingen maken dat vertrouwen op God in het leven van David lastig?
b. Enin jouw leven?
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c. Wat kan je dan leren van Davids vertrouwen op God?
5. Lees de verzen 7-14 en vergelijk deze verzen met vers 1-6.
a. Wat valt je op?
b. Wat kun je hiervan leren?
6. Neem even de tijd voor jezelf en omcirkel het vers dat jou het meest aanspreekt.
Bespreek vervolgens met elkaar:
a. Waarom spreekt dit vers je aan?
b. Wat zegt dit vers over God of de Heere Jezus?
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