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Zingen: 
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, 

jubelend van vreugde: 

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

De hemelse eng’len

riepen eens de herders

weg van de kudde naar ‘t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning.
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Zingen: 
Psalm 98: 2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,

Gij ganse wereld, juich van vreugd;

Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt.

Schriftlezing: Lukas 2: 25-38

Gebed
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Opzeggen:
Het volk Israël leefde in een donkere tijd:

Romeinen heersten overal in het land.

De keizer daar in Rome was de baas;

en hij regeerde met een harde hand.

Hij ging precies zijn onderdanen na

en wilde weten hoeveel hij er had.

Hij ging ze tellen en gaf een gebod,

dat elk moest komen naar zijn vaderstad.

Ook Jozef ging uit Galilea heen.

Hij woonde in het stadje Nazareth.

Hij moest naar Bethlehem, waar David had gewoond;

en daar werd alles op papier gezet.

Hij reisde er samen met Maria heen.

Maria was zijn ondertrouwde vrouw.

God had haar beloofd,

dat zij de moeder van Gods Zoon worden zou.

Ze waren nog maar pas in Bethlehem,

toen ’t Kindje kwam, zoals God had gezegd.

Hij werd geboren in een beestenstal.

Jesaja 9: 5 

Want een Kind is ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven, en de heer-

schappij is op Zijn schouder; en men 

noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, 

Sterke God, Vader der eeuwigheid, 

Vredevorst.
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Hij reisde er samen met Maria heen.

Maria was zijn ondertrouwde vrouw.

God had haar beloofd,

dat zij de moeder van Gods Zoon worden zou.

Ze waren nog maar pas in Bethlehem,

toen ’t Kindje kwam, zoals God had gezegd.

Hij werd geboren in een beestenstal.

Zingen: 
In Bethlehem’s stal
In Bethlehems stal lag Christus de Heer’,

in doeken gehuld, als kindje terneer.

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Opzeggen:
En zie, er was een mens,

hij woonde in Jeruzalem.

Simeon, hij heeft één wens, 

dat de Messias komt tot hem.

Veel weten we niet van Simeon,

maar wat we weten is goed:

dat hij echt de Heere vreest, 

rechtvaardig is en doet.

Eens, in de hof van Eden,

waren Adam en Eva rechtvaardig voor God,

maar door hun zondig overtreden,

werd de dood ons eeuwig lot.

Toen maakte God een weg,

die uit de hemel de aarde raakt:

Zijn Zoon is Zelf dé Weg.

Zo werd Simeon ook zalig gemaakt.

Simeon verwachtte wel,

hij luisterde naar Gods stem,

hij zocht de Troost voor Israël,

en Gods Geest was op hem.

Hij vreest de Heere echt.

God gaf hem waar geloof.

God heeft hem Zelf gezegd,

en dit aan hem beloofd:

Je zal niet sterven,   

voor je de Christus ziet!

Dan zal je eeuwig erven,

maar wanneer, dat weet hij niet.
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Opzeggen:
Maar dan ongedacht

is Gods tijd vervuld,

Hij ís geboren, zolang verwacht:

Gods Lam voor de schuld.

Eeuwen geleden sprak God

zo met Abraham Zijn vriend.

Nu wil Hij spreken tot 

Simeon, die Hem dient.

Zingen: 
Psalm 130: 4

Hoopt op den HEER, gij vromen;

Is Israël in nood,

Er zal verlossing komen;

Zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt, op hun gebeden,

Gans Israël eens vrij

Van ongerechtigheden;

Zo doe Hij ook aan mij.

   Habakuk 2: 3
Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want 
Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet 
achterblijven. 
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Opzeggen:
Maar dan ongedacht

is Gods tijd vervuld,

Hij ís geboren, zolang verwacht:

Gods Lam voor de schuld.

Eeuwen geleden sprak God

zo met Abraham Zijn vriend.

Nu wil Hij spreken tot 

Simeon, die Hem dient.

Door het geloof komt hij met

haast in de tempel, als altijd.

Maar nu met een stil gebed:

ik wacht op Uw Zaligheid!

Jozef en Maria tonen,

Jezus, naar het gebod,

voor oudste zonen.

Zo ook de Zoon van God.

Twee duiven die ze geven konden,

maar wie ziet het Off erlam?

Dat tot verzoening van de zonden

naar deze wereld kwam?

Simeon ziet alles aan:

Zijn hart wordt zo verblijd.

Hij ziet de priester staan,

met het Kind, zijn Zaligheid!

    Maleachi 3: 1 

En snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, 

Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des 

verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, 

Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.

Dan draagt Simeon het Kind

eindelijk - hij ziet Hem nu!

Dat hem eeuwig heeft bemind.

Dít is het Lam dat zegt: Ik voor u.

   

    Johannes 1: 29   Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt!
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Zingen: 
Lofzang van Simeon: 1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,

Naar 't woord, hem toegezegd,

Thans henengaan in vrede;

Nu hij Uw zaligheid,

Zo lang door hem verbeid,

Gezien heeft op zijn bede.

Opzeggen:
Uit zijn mond vloeit een lied.

Zo wonderlijk en onbevreesd!

Dit zingen leert een school je niet.

Zó zingen, leert alleen Gods Geest.

Tot een licht voor de heiden,

tot Israëls heerlijkheid.

Hij noemt het komend lijden

van Gods Zoon tot zaligheid.

Zie, Maria, Hij wordt tot een val

en opstanding - en een teken  

dat men wederspreken zal.

Het kruis zal u niet ontbreken.

Door uw ziel gaat straks een zwaard,

en ondervindt u grote smart.

Maria heeft alles bewaard,

het overleggend in haar hart.

Geen plaats voor deze Steen,

verworpen, een aanstoot, maar

door het geloof alleen 

is Hij u juist zo dierbaar.
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Zingen: 
Lofzang van Simeon: 2 
Een licht, zo groot, zo schoon,

Gedaald van 's hemels troon,

Straalt volk bij volk in d' ogen;

Terwijl 't het blind gezicht

Van 't heidendom verlicht,

En Isrel zal verhogen.

  
  

Vertelling: 
Het lied van Simeon en Anna
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Zingen: 
Daar is uit 's werelds 
duist're wolken
Daar is uit 's werelds duist're wolken

een licht der lichten opgegaan.

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood:

de nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,

een Zoon gegeven door Uw kracht!

De heerschappij zal Hem behoren,

Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is "wonderbaar", Zijn daden

Zijn wond'ren van genaad' alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor 't oog des Vaders treên.
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Opzeggen:
Anna van al 84 jaar,

dient God dag en nacht.

Komt dagelijks in de tempel,

biddend heeft zij Hem verwacht.

Deze weduwe bidt

en vast naar het gebod.

Ze komt nabij en aanbidt:

Mijn Heere en mijn God!

Van aangezicht tot aangezicht

zag zij de Hoorder van ’t gebed.

Haar hart werd op Hem gericht 

en haar ziel was gered.

Dan gaat Anna weer heen.

Ze heeft haar Zaligmaker beleden,

Jezus is het heil alleen!

Zo zingt ze vol van vrede.

Dat Jezus is gekomen

in Zijns Vaders huis.

Ze zegt het alle vromen, 

ze gaat van huis naar huis.

Ken jij ook al die vrede?

En hoor jij ook daarbij?

Heb jij het al gebeden:

Zo doe Hij ook aan mij?

Wat heeft Anna Hem geprezen,

in het wonder zich verblijd.

En telkens weer gewezen

op Christus’ heerlijkheid!

Een lied op het kerstfeest.

Zing je mee?

Het koor van Simeon en Anna is nog klein.

Je kunt er nog bij. 



Zingen:
Laat ieder het horen
Laat ieder het horen, dat eens werd geboren

de Redder der wereld, de Heer' van 't heelal.

De engelen meldden, in Efratha's velden

dat Hij werd geboren, in Bethlehems stal.

Komt, laten wij eren, de Heere der Heeren

zo groot van ontferming en van genâ.

Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.

De Heiland der wereld, halleluja!

Zingen:
Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge,  

Ere zij God in de hoge  

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,  

In de mensen een welbehagen. 

Amen, Amen

• Toerusten, inspireren en verbinden.

Dankgebed

In doeken gewonden, voor al onze zonden

ligt hier in een kribbe, het Godd'lijk Kind.

De sterre gaat stralen, voor wie moe van 't dwalen

bij 't wonder van Bethlehem, vrede vindt.

Komt, laten wij eren, de Heere der Heeren

zo groot van ontferming en van genâ.

Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.

De Heiland der wereld, halleluja!


