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GOD IS BARMHARTIG

verbind+ jongEREN




De buurvrouw van Joost en Marieke is helemaal
niet vriendelijk, vinden zij. Schoppen ze per

ongeluk de bal in de tuin, wordt ze meteen heel

erg boos. Alsof ze het expres doen. Ze begrijpen
er niets van.

Tijdens het eten zegt vader: “Ik heb de oude buur-
vrouw al een tijd niet gezien."

“Nee,” zegt moeder, “ze kan de deur niet uit met
deze sneeuw, het is veel te glad.”

“Net goed,” zegt Joost, “ze doet altijd zo lelijk
tegen ons.”

Marieke kijkt verschrikt op: is het wel goed wat
Joost zegt?

Wat vind jij?

Dit boekje gaat over ‘God is barmhartig’. Hij heeft
zondige mensen lief, ook al verdienen ze dat niet.
Hij zorgt voor hen en geneest hen van de zonde.
Maar... Hij vraagt ons ook om barmhartig te zijn
voor elkaar!




Begin bij de eerste letter, sla steeds één letter over (van links naar rechts op iedere
regel). Schrijf de letters achter elkaar. Begin daarna met de tweede letter en sla weer Laten we nog eens verder kijken naar Psalm 51. Deze psalm is geschreven door David. En de
steeds één letter over. Welke tekst uit Psalm 51 lees je? aanleiding is de zonde met Bathseba en de dood van Uria.

In de Bijbel is de melaatsheid een beeld van de zonde. Welke woorden worden
hiervoor gebruikt?

Een melaatse leeft elke dag met de gevolgen van een vreselijke ziekte. Hoe vind je
dit terug bij de zonde van David?

David smeekt om vergeving. Waar lees je dat in deze psalm?




WAT IS ‘BARMHARTIG’ ZIJN?

In de vertelling uit de Bijbel heb je gehoord dat de Heere Jezus barmhartig is

voor zondige mensen. In Psalm 103 staat: Die u kroont met goedertierenheid en
barmhartigheden. Dat betekent dat de Heere mensen ook leert om barmhartig te zijn.
Ben jij wel eens barmhartig voor andere mensen? Wanneer?

Kijk nog eens naar het begin van de tekst ‘Die u kroont..." Als je de barmhartigheid
van de Heere Jezus hebt leren kennen, geeft Hij je niet alleen barmhartigheid voor

anderen, Hij kroont je er zelfs mee. Wat betekent dat?

In de Bijbel gaat het vaker over mensen die melaats werden. Weet jij er nog meer te
noemen?

Weet je nog meer voorbeelden uit de Bijbel over barmhartigheid?
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WIST JE DIT?

> Het Hebreeuwse woord voor melaatsheid betekent ‘slag’. Mensen
ervoeren het ook als een slag van God.

> Als iemand tekenen van melaatsheid op zijn lichaam had, moest hij |
eerst naar de priester. Melaatsheid wordt in de Bijbel in de eerste plaats £
als onreinheid gezien, niet als ziekte.

> Een melaatse werd overal buitengesloten: uit zijn huis, uit de stad en uit
de tempel.

> Een melaatse moest gescheurde kleding aan. Hij mocht niets op zijn
hoofd dragen en moest zijn mond bedekken. Dit deden mensen ook als
ze rouwden over iemand.

> Mensen moesten bij de melaatsen uit de buurt blijven. Het aanraken
van een melaatse was niet zo besmettelijk. Maar de wet van God
bepaalde dat de aanraking van een melaatse onrein maakte.

Als een melaatse weer gezond was, mocht hij niet zomaar terug gaan
naar huis. De priester in de tempel moest hem weer gezond en rein

verklaren. Na een uitgebreid ritueel mocht hij naar huis, om een nieuw
leven te beginnen!



