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G0O OIENEN
UIT LIEFOE

“Toen sprak God al deze woorden...” Je weet vast
al wat er na komt: de Tien Geboden. Misschien ken
je ze wel uit je hoofd. Heel goed! Je hoort ze elke
zondag in de kerk en misschien heb je ze ook wel op
school geleerd.

Bij de Heere Jezus kwam op een dag een man

die heel zijn leven naar de geboden van God had
geleefd. Dat is knap! En toch... hij vond geen rust in
zijn hart. Daarom ging hij naar de Heere Jezus. Hij
vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te
krijgen. Hij hoopte dat hij het zou kunnen verdie-
nen. Maar hij voelde niet dat het hem aan één ding
ontbrak: liefde. Daarom kon hij de opdracht van de
Heere Jezus niet uitvoeren. Hij hield meer van al

zijn mooie spullen dan van Jezus.
Vraag God om liefde in je hart, zodat Hij de belang-
rijkste voor je zal zijn!



VRAGEN EN OPDRACHTEN

In vers 16 staat: er kwam een tot Hem...
Wie wordt bedoeld met Hem?

. Waarom geeft de Heere hem dat antwoord?
Zoek op in je Bijbel Prediker 7: 20.
Kun je met je eigen woorden zeggen wat hier staat?
Wat kun je van deze tekst en van het antwoord van Jezus leren?

0 Lees vers 16b.

Welke vraag stelt de jongeman aan Jezus?

Wat wil de jongeman graag?

. Alsje het eerste deel van zijn vraag goed leest, wat denkt de jongeman dan?
Kun je het eeuwige leven ontvangen door iets te doen?
Vertel waarom je dat denkt.

e Lees de laatste regel van vers 17.

a.

b.
C.
d.

a Lees vers 18 en 19.

a.

Welk antwoord geeft Jezus de jongeman?

Waarom gaat de Heere Jezus de jongeman juist over de Wet vertellen?
Wat zou de Heere Jezus daarmee graag willen bereiken?
‘De wet is als een spiegel’. Wat ga je zien als je in de spiegel van de Wet kijkt?

Welke geboden noemt de Heere Jezus in zijn antwoord?
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In vers 19 staat: ‘en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven'’.
Is dit ook een gebod?

Weet jij ook de samenvatting van de eerste vier geboden?

Lees als je het niet weet Lukas 10: 27.

Waarom noemt de Heere Jezus alleen geboden van de tweede tafel?
Welk antwoord geeft de jongeman als hij deze geboden hoort?

Kun je in één woord zeggen wat de jongeman ontbrak?

(Zie ook 1 Korinthe 13: 31b).
Wat betekent dat voor jou?



0 M 0 V E R @ a. Abram was ook heel rijk. Wat is
het verschil tussen Abram en deze
jongeman? Denk aan de opdracht om
Izak te offeren of de verdeling van

het land met Lot.

BEANTWOORD DE VRAGEN b. Lees vers 24. Deze Joodse
uitdrukking betekent dat iets

onmogelijk is. Wat is onmogelijk
volgens de Heere Jezus?

a d. Lees Mattheis 19: 21. Welke twee opdrachten geeft Jezus aan de jongeman?

C. Jezus zegt tegen Zijn discipelen: “Bij
de mensen is dat onmogelijk, maar bij
God zijn alle dingen mogelijk.” Lees de
kanttekeningen in het kader. Wat is
mogelijk bij God?
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d. Bij deze jongeman stond zijn rijkdom
in de weg om God te dienen. Zijn
rijkdom was zijn afgod. Wat kan jouw
‘afgod’ zijn, waardoor je God op de
tweede plaats zet?

@. Wie of wat kan je van deze
‘afgod’ verlossen? Lees ook de
kanttekeningen hiernaast.

b. Welke beloning zou hij dan krijgen?

Kan++exeninoen:

i iiken hart van het vertrouwen
“Overmits God ook des rijken i

op de rijkdommen kan aftrekken, en met het. ie !
Christus en met een nederig hart kan begiftigen.

C. Lees vers 22. Waarom gaat de jongeman verdrietig weg, denk je?
d. Stel je voor dat jij die jongeman was. Wat zou jij hebben gedaan?
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