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Gisteren was het zondag. ’s Morgens ging mama eerst 

langs het asielzoekerscentrum, voordat ze naar de 

kerk ging. Ze ging mensen uit Iran ophalen. Ze zaten 

bij ons in de kerk en ze kwamen daarna bij ons koffie 

drinken. Er waren ook twee meisjes bij. Het oudste 

meisje heette Shireen. Ze is ongeveer net zo oud als ik. 

Ik heb haar mijn kamer laten zien en ik zag haar heel 

verbaasd rondkijken. Ik denk dat ze vond dat wij heel 

rijk zijn. De kamers in het AZC zijn maar heel klein, 

ze heeft vast niet veel ruimte voor haar spulletjes. 

Jammer genoeg kon ik niet zoveel met haar praten, 

want ze kan nog niet zo goed Nederlands. Maar mama 

zei dat ze waarschijnlijk nog wel een poosje hier blijven 

en dat ik Shireen nog maar eens uit moet nodigen. Dat 

zou ik wel leuk vinden.

25/8/14

Mama vertelde dat ze veel hebben meegemaakt in 

Iran. Hun familie is nog steeds moslim en ze willen niets 

meer van hen weten. Ze waren heel blij dat ze samen 

met ons konden zingen en bidden. De vader van Shireen 

vertelde dat hij de tekst van de preek heel mooi vond: 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 

en waarachtige God, en Jezus Christus Die Gij gezonden 

hebt. Hij zei dat hij het zo erg vond dat ze in Iran niet 

in de ware God mogen geloven. Hij hoopt dat zijn familie 

ook de Heere Jezus leert kennen. Daar heeft papa ook 

nog voor gebeden, voordat ze weer naar huis gingen.

Ik schaamde me er bijna voor hoe rijk wij zijn en dat 

wij een lieve familie hebben die niet boos op ons is. 

Ik zal Shireen al gauw eens vragen om hier te komen 

spelen, ze zal haar vriendinnen wel missen.’

Groetjes van Judith
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Vragenpuzzel
Schrijf de antwoorden in de hokjes.

1.	 Hoeveel keer bidden moslims op een dag?
2.	Waar bidden moslims als het vrijdag is?
3.	 Hoe heet het heilige boek van de moslims?
4.	Shireen en haar familie moesten … uit Iran.
5.	Volgens de moslims is de Heere Jezus alleen een …
6.	Tot wie bidden de moslims?
7.	 De Heere Jezus kan geven dat zelfs vijanden in Hem zullen …
8.	De vrouw uit de kerk beloofde dat ze voor de familie van Shireen zouden …

In de gekleurde hokjes lees je nu een woord. Wat heeft dit woord met het 
verhaal van Shireen te maken?
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Om over te praten
1.	 Over deze Bijbeltekst preekte de dominee toen Shireen naar de kerk ging:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige God, en 
Jezus Christus Die Gij gezonden hebt.

a.	Wie moeten wij kennen?
b.	Kun je ook naar de hemel zonder dat je de Heere Jezus kent? 
c.	 Wat kun jij doen als mensen de Heere Jezus niet kennen?
d.	Waarom werd Shireen zo blij in de kerk?
e.	Ben jij ook wel eens blij als je over de Heere Jezus hoort vertellen?
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2.	�Op deze pagina zie je tien spreekwolkjes. Wat is door een christen gezegd en wat 
door een moslim? Vul bij de wolkjes in: een M  (moslim) of een C (christen).
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Als ik veel geld aan arme 

mensen geef, kan ik daarm
ee 

een grotere beloning 
 in de 

hemel krijgen.

Ik ga op vrijdag 
naar de moskee

Ik wil zoveel mogelijk goede 
daden doen. Dan kom ik 
misschien in de hemel. Maar 
zeker weten kan ik dat niet.

Jezus was alleen
 een 

profeet en niet 
de Zoon 

van God.

Als ik geld geef, kijkt 

God naar mijn hart.. 

doe ik het voor Hem?

Ik bid vijf keer op een dag op vaste tijden.

Als ik in
 de He

ere Je
zus 

geloof, 
mag ik z

eker 

weten 
dat mijn zon

den zi
jn 

vergeven e
n dat 

ik stra
ks bij 

God in d
e hemel mag kom

en

Ik ga op zondag 

naar de kerk

De Heere Je
zus is 

de Zoon van G
od.

Ik bid alt
ijd als ik 

ga eten 

en ook no
g een pa

ar keer o
p 

een dag v
oor mezelf.



Puzzel
In elk vierkant staat een woord, het woord staat eronder. Streep alle letters van het 
woord door. Er blijft nu één letter over. Schrijf die letters op in de hokjes. Je leest dan:

Wie is dit? Wat zeggen de moslims van Hem?
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