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"HET VERHAAL 

VAN NUNIA"



Schuifelend loopt mevrouw Van Rijn achter haar 
rollator. Het lopen gaat de laatste tijd niet meer 
zo gemakkelijk. Gelukkig is het niet ver meer, een 
paar huizen verderop is haar huis. Nog een klein 
stukje. Dan blijft haar voet haken achter een sche-
ve stoeptegel. Ze probeert nog haar evenwicht te 
bewaren. Het lukt maar net. Mevrouw Van Rijn 
blijft overeind. 
“Oeps,” zegt Danny, die juist langsloopt met z’n 
zwemtas over z’n schouder. Hij denkt: ze wach-
ten maar even op me in het zwembad. Eerst die 
mevrouw helpen.
“Gaat het, mevrouw? Moet u nog ver?”
Een poosje later zit mevrouw Van Rijn in haar huis 
in haar stoel.

Dit verhaaltje heeft iets te maken met het verhaal 
over Nunia, dat je hebt gehoord. Kijk ook op 
bladzij 7! 

DANNY
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KIES HET GOEDE WOORD

KLEUREN

Je hebt een verhaal gehoord over Nunia. Deze vragen gaan over haar. 
Kies steeds het woord dat je op de stippeltjes in kunt vullen.

haten eerlijkheid jaloers

oprechtheid wraak nemen bidden

goddeloos christen onverschillig

liefhebben lui naastenliefde

1. �Zet de letters van de goede antwoorden achter elkaar. Welk woord lees je?

2. Wie is je naaste? 

3. �Wanneer is het heel moeilijk om je naaste lief  
te hebben?

Nunia werd … uit haar 
land.

N   weggevoerd
M   verdreven
P    opgehaald

Op de … werd ze 
verkocht

E    berg
O   weg 
A   slavenmarkt

Nu moest ze werken 
als …

U   dokter
A   slavin
O   boerin

Op een dag klopte een 
…. aan.

S    vrouw
T    man
Z    kind

Toen Nunia bad, werd 
het kind …

W  zieker
T    beter
G   weggevoerd

Toen de koning op een … 
jaagde, verdwaalde hij.

H   hert
E   beer
U   zwijn

Kleur de woorden die bij Nunia passen.
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DOOLHOFPUZZEL
DOOLHOFPUZZEL

Volg de weg door het doolhof. Welke zin lees je?

DAVID EN DE ARK
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d w
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De zin is: 1.	 Wie waren Nunia’s vijanden? 
2.	� Nunia werd gevangen genomen en ze werd een slavin. 
	 Toch had ze haar vijanden lief. Hoe kon ze dat? 
3.	� Lees nog eens het stukje over mevrouw Van Rijn voorin dit werkboekje. 

Vergelijk het eens met het verhaaltje over mevrouw Van Rijn dat de 
clubmeester of clubjuf verteld heeft.

	 A.	 Wat vind je van deze stukjes?
	 B.	 Heb je zelf ook wel eens zoiets meegemaakt?



Wat vond je mooi in het verhaal van Nunia? Teken, 
plak of schilder het in deze lijst!

SCHILDERIJ


